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JAN OP 
DE GREEN Mijn vader, Jan Heemskerk zaliger, was verzot op golf. 

Zo verzot zelfs, dat hij de wereld afreisde om exotische 
banen te bespelen, daar tijdschriften en boeken over volschreef, en 
dáármee zo beroemd werd dat er op de baan van Texel in zijn nage­
dachtenis bij elke hole een toepasselijke limerick, van zijn hand, op 
een bordje staat gegraveerd.

Dan heb je het gemaakt, hoor.

Iedereen die weleens met mijn vader heeft gespeeld, kan getuigen: hij 
had geen beroerdere hobby kunnen kiezen. Hij had geen talent, het ver­
keerde soort temperament en een compleet gebrek aan spiergeheugen. 
Het was maar goed dat de kwaliteit van zijn golf ruimschoots werd 
gecompenseerd door zijn gevoel voor humor, organisatietalent,  
doorzettingsvermogen, en natuurlijk zijn schrijftalent. Anders had  
hij al decennia geleden een eind aan zijn golfcarrière, zo niet zijn  
leven, gemaakt. Ik heb helaas alleen zijn gebrek aan golftalent geërfd.

Dit schrijven vindt u dan ook vanaf de eerste hole van de Golf­
vereniging Spandersbosch, alwaar ik op speciaal verzoek van  
Gooische TamTam voor de allerlaatste keer ga beginnen met golf. 

HET BEGIN
Dat behoeft mogelijk wat toelichting. Ik begon dertig jaar geleden voor 
het eerst met golf. Ik was nog getrouwd met de eerste mevrouw Heems­
kerk, we hadden nog geen kinderen en het was de ideale file-tussenstop 
tussen kantoor en thuis. Er lag een 9-holes pitch & chip-baantje, je kon 
er naar hartenlust putten, chippen en afslaan van de dubbellaags  
driving range, en er was een verbluffend hoog aangeschreven pro  
die ooit ook mijn vader onder handen had genomen, en dus wel raad 
wist met de Heemskerk-golfneurose. Zou je denken.

SHANK
Net toen het leek of er wat lijn in mijn swing begon te komen, werd ik 
getroffen door de moeder aller shanks. Voor de leek: dat is een bal die 
naar rechts vliegt, terwijl jij naar links mikt of beter nog: rechtdoor. Dat 
komt doordat je de bal met de steel raakt en niet met het blad. En je 
moet dus verder naar rechts mikken, in plaats van naar links. Krijg je 
al een natte rug? Niet doen. Het komt maar zelden voor. Bij mij duurde 
het maanden. Tot ik het zat was.

GVB
De tweede keer dat ik begon met golfen, was ik net getrouwd met de 
tweede mevrouw Heemskerk. We hadden nog geen kind en de baan 
was de ideale file-tussenstop tussen kantoor en thuis. We studeerden 
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In deze rubriek probeert Jan Heemskerk 
populaire Gooische hobby’s uit. Hij kijkt 
wat de bedoeling is en onderzoekt of het 
misschien ook iets voor hem kan wezen. 

Dit keer zetten we Jan op de green en laten 
we hem een balletje slaan. 
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theorie op het strand en haalden ons golfvaardigheidsbewijs in Purme­
rend. Nooit zijn we dichterbij een handicap onder de 36 geweest... 
Maar het leven kwam tussenbeide, we golfden veel te weinig om ons 
bescheiden niveau vol te houden en de schaarse keren dat we een  
balletje sloegen op een mooie baan in binnen- of buitenland sloeg ik 
geen deuk in een pakje boter. Dit in tegenstelling tot mijn vrouw, wat 
het allemaal nog veel erger maakte.

NOG EEN BEGIN
De laatste keer dat ik begon met golfen – tot nu toe – was toen we De 
Heemskerk Open in het leven riepen, een exclusieve wedstrijd op Texel 
voor mij, mijn vrouw, zoons en aanhang. En natuurlijk mijn vader, die 
de eerste en enige editie glorieus heeft gewonnen en korte tijd later 
overleed. Ik heb sindsdien nog een paar keer zó slecht gespeeld dat ik 
er alweer stiekem de brui aan had gegeven, nu mijn grote voorbeeld 
er toch niet meer was, maar vooral omdat mijn ogen zo beroerd zijn 
geworden dat ik alleen al daardoor per hole zowat vijf ballen verlies.

ZIJ WEL
En nu sta ik toch weer hier op de eerste hole van Golfvereniging 
Spandersbosch. Met Christian de Beer, het opperhoofd van Gooische 
TamTam, golfbeginner, maar ook natuurtalent in alle balsporten. En 
met Jeroen van Kooten, die de golfsport met een gouden putter kreeg 
ingegoten en dus zonder nadenken de ene hole-in-one na de andere 
albatros aaneenrijgt, terwijl hij weeklaagt dat de baan te lang is en het 
weer te nat, de green te snel en het bier nog te ver.

STAMPVOETEN
Mijn nederlaag is dus gegarandeerd, maar toch sta ik hier op die eerste 
hole van Golfvereniging Spandersbosch. En weet je wat: ik heb er zin 
an. Want hoewel je uit het voorafgaande zou hebben kunnen opmaken 
dat ik een hekel heb aan golf, is niets minder waar. Ja, ik ben talloze 
keren walgend van de driving range gestapt als ik weer eens twee  
emmertjes ballen naar alle windstreken had gebeukt, behalve de juiste. 
Heb gestampvoet van machteloze woede als ik de ene par die binnen 
mijn bereik leek te liggen, met een stupide vier-put om zeep hielp. 
Dat ik een dure Callowaybal – nee, twéé dure Callowayballen – in het 
slootje aan mijn voeten sloeg, dat nog door een geblinddoekte kleuter 
met een geit aan zijn been was te overbruggen!

ONTROERENDE SCHOONHEID
Maar er waren ook momenten van ontroerende schoonheid. Schitte­
rende natuur. Goed gezelschap. Een onverwacht volmaakte drive, een 

machtig fairway shot, een approach als door engelen gedragen, een put 
die ineens de weg naar het eindpunt weet. Helaas alleen nooit allemaal 
op één en dezelfde hole. Maar huil niet om mij. Ik doe dit uit eigen 
vrije wil. En omdat ik natuurlijk toch een kind van mijn vader ben. 

Maar zoals mijn vader schreef in zijn postume bestseller Golf in de 
Hemel (Ezo Wolf uitgevers, ezowolf.nl): ‘Men kan misschien het beste 
mensen afraden om te gaan golfen. Voor ze het weten zijn ze verslaafd 
en wankelen ze hun hele leven tussen extatische vreugde, zinloze 
woede en hartverscheurend verdriet.’ Daar moet je wel tegen kunnen.

DE GOEDE AFLOOP
En zo speelden wij een vriendschappelijk potje (9 holes) op de ge­
vreesde Boschbaan. Grote winnaar: de bomen. Toch hebben allen 
persoonlijke records geslagen, waarvan de meest opzienbarende de 
bogey van mijzelf, die nog een par had kunnen worden, als ik mijn 
monsterdrive niet in het kreupelhout had getimmerd. Wij bevelen 
Spandersbosch in het bijzonder aan voor de liefhebber van smalle 
fairways en superieure broodjes ossenworst voor de schrik.   

» �OVER JAN
Jan Heemskerk (1962) is journalist, columnist,  
influencer en schrijver. Hij is vanaf dag één  
betrokken bij Gooische TamTam en gunde ons 
25 nummers lang een kijkje in zijn leven in de 
Vechtstreek. In deze vervolgrubriek ‘Jan heeft z’n 
bedenkingen’ neemt hij opmerkelijke Gooische 
eigenschappen en hobby’s onder de loep.
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GOLFPARK SPANDERSBOSCH
Sportpark Crailoo 26, Hilversum
Telefoon: 035-6857328
www.golfparkspandersbosch.nl

CHARITY EVENT

Ook dit jaar – 15 september – organiseert Spandersbosch  
Business Club weer een charity event: het MediaCity Golf Open 
2023. De opbrengst gaat dit jaar naar Kind bij de Dokter, een  
initiatief van twee kinderartsen uit Tergooi MC. Hun passie is  
herkenbare en betrouwbare medische informatie toegankelijk 
te maken, ook door sociale media en podcasts. Meer informatie 
over het MediaCity Golf open en de Spandersbosch Business 
Club: www.golfparkspandersbosch.nl.


